
Christian Gilissen  

Benefiet pianoconcert voor Alzheimer Nederland 

21 september 15.30uur 

€ 15,- 

 

Ik zal me eerst even voorstellen. Ik ben Christian Gilissen, 14 jaar, pianist en componist 

van klassieke muziek, kleinzoon van Dolf Gilissen, en Jenny Gilissen Felix, allebei 

geboren in Maastricht.  

 

Mijn grootvader (Dolf Gilissen) was een ingenieur van de ENCI van Maastricht, en mijn 

grootmoeder was de dochter van de eigenaar van de eerste rijwielhandel in Maastricht. 

Ze waren beiden heel trots op Maastricht en hielden veel van de klassieke muziek van 

meneer André Rieu.  

 

 

 
 

 

Het is ook een heel lang verhaal waarom en hoe ik was begonnen met het geven van 

deze vrijwillige concerten, maar ik was heel erg blij dat ik zag dat anderen blij werden en 

ik genoot er ook zelf van. Ieder jaar kom ik naar de Beyart in Maastricht om daar op te 

treden in herinnering aan mijn grootvader. Hoe meer concerten ik gaf, hoe meer ervaring 

ik kreeg met alzheimer en dementie. Hierdoor wilde ik benefietconcerten geven om geld 

op te halen om hopelijk in de toekomst een goed geneesmiddel te vinden tegen deze 

verschrikkelijke ziekte.  

 

Dit is mijn eigen website voor meer informatie: https://www.christiangilissen.com/.  

Ik doe mijn best om mijn grootvader blij en trots te maken. 

 

Op 21 september 2025, een zondag, is het Wereld Alzheimer Dag (WAD). Dit is een dag 

om extra aandacht te vragen voor dementie en de ziekte van Alzheimer, en om mensen 

met dementie en hun verzorgers in het zonnetje te zetten. Alzheimer 

Nederland organiseert rond deze dag veel activiteiten, zoals informatieve workshops, 

beweegsessies en sociale evenementen.  

 

Christian Gilissen 

 

Alleen mijn opa in de hele familie had twee zonen, 

en na 50 jaar in de familie kwam er weer een 

jongen; dat was ik. Vooral mijn opa was heel blij en 

trots dat er iemand als stamhouder was. Hij 

overleed helaas toen ik 5 jaar was, en mijn 

grootmoeder overleed voordat ik werd geboren. 

Maar mijn opa wilde heel graag dat zijn naam 

‘Gilissen’ zou blijven. Jammer dat ik ben geboren in 

Den Bosch, niet Maastricht. Niemand weet tot 

wanneer ze leven en of ik de familie door kan laten 

gaan, maar ik doe nu mijn best om zijn naam goed 

te laten blijven in Maastricht. Twee jaar geleden 

begon ik met het geven van vrijwillige concerten in 

zorgcentra over heel Nederland en België. Ik heb er 

in de zomer van 2023 70 gegeven.  
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